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een botsing met het verleden

Chaja Polak
‘Een aanklacht, in literaire taal, met literaire middelen, 

literaire non-fictie. Een noodzakelijk boek.’ – Auschwitz Bulletin

‘Een indrukwekkende aanklacht tegen vergrijzing en leugens, 

in prachtige vorm. Ik heb het in één adem uitgelezen.’ 

– Frits Barend

‘Wat een verhaal, wat een boek.’ ���� – De Limburger

‘Er is altijd een keuze. En die is in dit geval zonneklaar: lees 

De man die geen hekel had aan Joden, als fijnzinnig literair werk, 

als duidelijk statement. Antisemitisme mag niet weer salonfähig 

worden.’ – Literatuurplein

‘In ontroerend, afgemeten proza vervlecht Polak de geschiedenis 

van haar familie, vol dromen en ingebeelde gesprekken, met 

historische feiten.’ – niw

‘Polak stelt de “nivellering” van oorlogsleed indringend en 

overtuigend aan de kaak.’ – Trouw

CHAJA POLAK (1941) debuteerde in 

de literatuur in 1989 met Zomaar een 
vrijdagmiddag. Ze schreef romans, 

verhalen en poëzie, meest recent de 

roman Twintig minuten (2015). Haar 

werk werd genomineerd voor de Libris 

Literatuurprijs en werd vertaald in 

het Engels, Duits, Deens, Italiaans en 

Hongaars. De man die geen hekel had 
aan Joden is haar eerste non-fictieboek.
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Chaja Polak, een jaar en drie 
maanden oud, in februari 1943
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De ouders van Chaja Polak, Hans Polak en 
Annetje Sarah Kupferschmidt, in 1939 of 1940

Brieven van Hans Polak, geschreven vanuit Westerbork�
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Fragment uit verzetsgeschrift Meededelingen, 1 februari 1945

Fragment uit verzetskrant Persmededeelingen van 
‘Bureau Houtman’, 5 april 1945 (bron: Delpher)
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Kop en fragment uit een 
bericht over het proces 
tegen Van Boetzelaer en 
Krom, Dagblad voor Amers-
foort, 25 juni 1947 (bron: 
Delpher)
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Kop en fragment uit een bericht over 
het proces tegen Van Boetzelaer 
en Krom, Dagblad voor Amersfoort, 
25 juni 1947 (bron: Delpher)

Pagina uit het opschrijfboekje met het zwarte kaft. Hierin 
schreven Chaja Polak en haar broer delen over uit de dossiers 
‘cabr 78899 en cabr 76533 betreffende de zaak C. Willem J. van 
Boetzelaer’, tijdens een bezoek aan het Centraal Archief Bijzon-
dere Rechtspleging in Den Haag. Hier een citaat uit de verklaring 
van R.S., die genoemd wordt op pagina 126 van dit boek.

�
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Hans Polak, vader van Chaja Polak. Portret door Cees Hos

AC_POLAK_(geenhekel)_bldktrn.v03.indd   8 02-10-18   11:14



de man die 
geen hekel 
had aan
Joden

een botsing met het verleden

Chaja Polak
‘Een aanklacht, in literaire taal, met literaire middelen, 

literaire non-fictie. Een noodzakelijk boek.’ – Auschwitz Bulletin

‘Een indrukwekkende aanklacht tegen vergrijzing en leugens, 

in prachtige vorm. Ik heb het in één adem uitgelezen.’ 

– Frits Barend

‘Wat een verhaal, wat een boek.’ ���� – De Limburger

‘Er is altijd een keuze. En die is in dit geval zonneklaar: lees 

De man die geen hekel had aan Joden, als fijnzinnig literair werk, 

als duidelijk statement. Antisemitisme mag niet weer salonfähig 

worden.’ – Literatuurplein

‘In ontroerend, afgemeten proza vervlecht Polak de geschiedenis 

van haar familie, vol dromen en ingebeelde gesprekken, met 

historische feiten.’ – niw

‘Polak stelt de “nivellering” van oorlogsleed indringend en 

overtuigend aan de kaak.’ – Trouw

CHAJA POLAK (1941) debuteerde in 

de literatuur in 1989 met Zomaar een 
vrijdagmiddag. Ze schreef romans, 

verhalen en poëzie, meest recent de 

roman Twintig minuten (2015). Haar 

werk werd genomineerd voor de Libris 

Literatuurprijs en werd vertaald in 

het Engels, Duits, Deens, Italiaans en 

Hongaars. De man die geen hekel had 
aan Joden is haar eerste non-fictieboek.

I S B N 978-90-450-4029-5

9 7 8 9 0 4 5 0 4 0 2 9 5

Ch
a
ja
 Po

la
k

d
e m

a
n
 d
ie g

een
 h
ek
el h

ad
 a
a
n
 Jo

d
en

AC_POLAK_(demandie)_rug13.1mm_v06_(2e).indd   1 06-05-19   14:30




